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Goedemoggel of is het goederochel...... Voor ons een goedemorgen. Wat hebben we lekker
geslapen op deze zachte matrassen, met donzen dekbedden. Ook hebben we niet de wekker
gezet, gewoon lekker uitslapen. Op een vrije dag doe je de was, de dames van de receptie
moesten lachen, toen ze die lange Hollander de was op zagen hangen. Hier doen vrouwen de
was en staan in de keuken, de mannen doen het zware werk. Goed in onze geëmancipeerde
wereld is dat niet zo. Moet ook wel zeggen dat vrouwen hier gewoon in de bouw werken, wat
voor ons weer een grappig gezicht is. We moeten wel op pad voor een ontbijtje, verderop is een
supermarkt met het nodige eetwaar. Zo lui als we zijn begint het ontbijt pas om 11uur. Zullen we
nog een film kijken? Vanmorgen hebben we een film afgekeken, die we gisteravond op pauze
hebben gezet, om te gaan slapen. Wij hebben de harde schijf meegenomen, met alle films van
het laatste jaar. Daar kunnen we volop van genieten. Uiteindelijk hebben we 3 films gekeken,
waarvan 2 Nederlandse film's. Het was even alsof we thuis op de bank (die we heel erg missen
) zaten. Verder zijn we lui, s'avonds zijn we naar onze vriend de Tibetaan geweest. Hij was erg
blij ons te zien en kregen het beste plaatsje van het restaurant.  Een tafel voor 4 met houten
banken. Wat dat betreft zijn we in Europa erg verwend, met die mooie lekker zittende schone
stoelen. Ik probeer nasi te bestellen, wat de laatste keer best lekker smaakte. In een pannetje
die nog rookte van de hitte, bovenop lekkere kruiden, heerlijk. Ga dat maar vertellen  aan
iemand   die bijna geen engels spreekt, of zoals ik geen chinees. Goed laten we het proberen, 2
fried rice, verbaasd kijkt hij mij aan en wijst een soort hartige taart aan, nee fried rice. Weet je
nog, wat we 2 dagen geleden hadden, hij niet weet en niet begrijp. Ik moest mee lopen naar
een tafel, met 6 chinezen, waarvan er 1 nog slechter engels sprak dan de Tibetaan. De chinees
sprak mij na en knikte uitbundig bij, fried rice, 2 maal. De tibetaan,herhaalde 2x iets..... En ik
knikte maar van ja. Toch had ik mijn twijfels. We hebben het in het begin gehad over een of
andere hartige taart, die wij niet wilde hebben. Die kregen we dus wel, daarna nog een bord
met een ander gerecht met geitenvlees gerold in bladerdeeg. Dat snappen wij niet we van iets 2
x het zelfde en krijgen 2 verschillende dingen. Als je iets wil verkopen doe het dan iets subtieler.
Naast ons, kregen de mensen dat potje met rijst wat wij graag wilden hebben. Overtuigd wees
ik dat potje aan en zei, dat bedoelde we, 2 fried rice. Ineens heel dom, 2 van deze? Eerst iets
aansmeren wat we niet wilde en nu ook nog 2 van die potjes proberen te slijten. Ik lust nog wel
wat, dus doe er maar 1, probeert hij er weer 2 te verkopen. Uiteindelijk hebben we 3 maaltijden
betaald, terwijl wij een goedkoop maal wilden. Het blijft een uitdaging om hier eten te bestellen,
het ligt niet aan hun, wij moeten ons aanpassen. Al blijft het af en toe een kleine frustratie dat
we de taal niet spreken, des te groter is de overwinning als we krijgen wat we bestellen.
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